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Afscheidswoord Eefje 

Hierbij wil ik graag het bestuur en team van De Madelief bedanken voor de fijne 

samenwerking. Ik ben een kleine vijf jaar actief geweest in de school, namelijk als 

secretaris, later ook als invaljuf en dit schooljaar als stagiaire in het VO. Het is voor mij 

een ontzettend gezellige en leerzame tijd geweest en ik voel me een geluksvogeltje dat ik 

deze bijdrage heb mogen leveren.  

Het laatste jaar is onze dochter ook naar De Madelief gegaan. Zo heb ik weer op een 

andere manier ervaren hoeveel werk de leerkrachten elke week steken in goed onderwijs 

voor de leerlingen. Mijn complimenten! De Madelief is een sterke school, en dat zeg ik niet 

alleen, dat zeggen stichting NOB en de Onderwijsinspectie ook.  

 

Beste ouders en belangstellenden, 
 
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Een leuk, gezellig, leerzaam jaar zit er weer op. In deze 
nieuwsbrief vindt u leuke foto’s en verhalen van activiteiten 

in de afgelopen periode. 
 

 
 

Wij wensen u veel leesplezier! 
Het bestuur en het team De Madelief 

   
 

Belangrijke data: 

24-08-2024 
Eerste schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

De Madelief Nieuwsbrief nr. 4 – juni 2024  Pagina 2 van 9 

   
  

Team en bestuur, en in het bijzonder mijn opvolger Davina, veel succes met het mooie 

werk dat jullie doen voor de school. Ook aan de andere ouders en leerlingen: we zien 

elkaar vast weer, in Ierland of in Nederland! 

Eefje van de Sanden, Voormalig secretaris De Madelief 

 

Nieuws vanuit het bestuur 

Koffieochtend 

Onze eerste koffieochtend voor ouders was een succes!  

Het was aangenaam om elkaar te leren kennen terwijl we genoten van een kopje thee of 

koffie met een stukje appeltaart, een stroopwafel of een plakje cake. We willen alle ouders 

bedanken die aanwezig waren en we hopen u te zien bij de volgende koffieochtend in het 

nieuwe schooljaar. 

           

                    

Schoolnieuws 

Afscheid Manuela 

Beste ouders en leerlingen, na twee jaar juf te zijn geweest van groep 5 en 6 zit mijn tijd 

erop. Na de zomervakantie zal ik niet meer als leerkracht terugkeren.   
Ik hoop van harte dat ik iets heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen 
die bij mij in de klas hebben gezeten.  
  
Bedankt, ouders, voor jullie samenwerking! 
Bedankt, leerlingen, voor jullie positieve energie! 
Bedankt, team, voor jullie collegialiteit! 
  
Ik wens iedereen een fantastische zomer toe! 
  
Hartelijke groet, juf Manuela 
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Afscheid Celina 

Met enige tegenzin, vanwege de vroege zaterdagochtenden, begon ik bij De Madelief als 

leerling in groep 6. Dat was nog bij de start van de school, in 2015. Het vroege opstaan op 
zaterdag werd het snel waard en ik maakte als eerste scholier groep 8 af. Sinds december 
2020 heb ik met veel plezier op De Madelief gewerkt als klassenassistent. De laatste 2 jaar 

bij groep 1 en 2, daarvoor in groep 3 en 4 en waar ik nodig was. Van alle leerlingen heb ik 
genoten en ik klets graag met mijn collega’s. De cultuurdagen vond ik het leukst, ik vind 

het belangrijk voor de kinderen en ouders om de Nederlandse cultuur bij te houden en te 
waarderen. Deze gemeenschap brengt gezelligheid samen en deze ervaring zal mij verder 
helpen met mijn studie in Nederland en in de toekomst. Ik verhuis binnenkort naar 

Nederland om in september Architectuur te studeren. 

Groetjes juf Celina, tot ziens De Madelief 

 

 

 

Vossenjacht 

Het gonsde al in de wandelgangen. Zou het echt waar zijn: de leden van het Koninklijk 

Huis hier in Dublin, in Herbert Park? Nee, dat kan toch bijna niet! Aardig uit de slinger, niet 
echt warm hier, niet al te veel publiek... Bijna onmogelijk, toch?! 

 

De leerlingen van De Madelief hadden zich voor hun zoektocht in het park een beetje 
voorbereid. Hoeveel gezinsleden heeft de koninklijke familie eigenlijk? Is Beatrix nu ook 
een dochter van de koning, of niet? Het is soms wat verwarrend, al die namen, al die 

dochters... zijn het er drie? Wat een vossenjacht is, was ook niet voor iedereen bekend, 
want vossen zijn dieren en de Koninklijke familie heeft toch alleen een hondje genaamd 

Mambo? 
 

Hoe verliep de ochtend van de vossenjacht? Allereerst vertrok groep 1/2 naar het park, 
daarna groep 3/4 en zo oplopend naar de hoogste groepen. De vossenjacht had als missie 

het vinden van de leden van het Koninklijk Huis. 
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Eenmaal in het park gearriveerd liepen de groepen apart van elkaar rond. Maar waar ga je 
nu zoeken, het park is groot... Er waren zoveel potentiële vossen... Het viel niet mee, maar 

toch zagen de leerlingen al van verre gezichten die toch net even anders waren, kleren die 
toch net even iets opvallender waren.  

 

De leden van de koninklijke entourage hadden voor alle groepen vragen (aangepast aan de 
leeftijd) die beantwoord moesten worden. Bij elk goed antwoord ontvingen de groepen een 
letter die samen een woord vormden. 

 

Na het vinden van alle koninklijke vossen zijn alle groepen terug naar school gegaan waar 
de eerste trek met een grote schaal met koekjes werd gestild.  
En de letters? Die vormden samen het woord K O N I N G. 
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Koningsspelen 27 april 

Zoals ieder jaar openden we ook dit jaar de vrijmarkt met de dans van Kinderen voor 

Kinderen - Daba Die Daba Daa - het lied van 2024. Wat een enthousiaste leerlingen en 
ouders hebben wij toch. De sfeer zat er gelijk goed in. Ontzettend veel leerlingen hadden 

zich dit jaar opgegeven voor de kleedjesmarkt. Zo leuk! Het zonnetje liet zich ook nog 
zien, dus al met al was het een zeer geslaagde dag! Proost op de koning! 
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Voorleeswedstrijd 

Wat een spannende zaterdag was het op 25 mei! De finale van de voorleeswedstrijd 2024! 
Onze 4 finalisten streden om de titel ‘De beste voorlezer van De Madelief’.  
Wat hebben ze goed voorgelezen, zeg. En voor de jury was het een bijna onmogelijke 
keuze. 

 

We zijn ontzettend trots op onze winnaars van dit jaar. Allebei hebben ze heel goed 
voorgelezen! 
Ook de nummers 2 en natuurlijk alle deelnemers van deze wedstrijd hebben heel goed 

gelezen! Voor iedereen een groot applaus. 👏👏👏 

 

De wisselbekers mochten worden uitgereikt door de winnaars van vorig jaar. Alle 
deelnemers aan de wedstrijd mochten van Eefje, onze vertrekkende secretaris, en Nora, de 

deputy ambassador, een medaille ontvangen.  

 

        
 

 

 

Dierentuin 

Afgelopen zaterdag, 8 juni zijn we voor ons schoolreisje naar de dierentuin geweest. Het 
was een heerlijke zonnige dag. De hele school ging mee, ook onze 2 VO-klassen. De 

leerlingen gingen met hun eigen leerkracht en begeleiders de dierentuin rond. Iedere groep 
kreeg een opdracht mee om uit te voeren in de dierentuin: de jongste groepen kregen een 
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bingokaart met daarop de opdracht: Vind deze dieren en plak er een sticker op, de oudste 
groepen moesten een rap over de dieren maken en het VO kreeg een foto-opdracht. 
Het was een geslaagde dag! Bedankt aan al de begeleidende ouders! 
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Afscheid 

Het einde van het schooljaar is voor groep 8 altijd extra speciaal. Deze leerlingen nemen 
afscheid van de basisschool van De Madelief. Voor sommige was het een korte tijd op 

school en voor anderen een hele basisschoolloopbaan van groep 1 t/m groep 8. We nemen 
afscheid van: Balthazar, Alexander, Lars, Annabel, Sarah, Lily en Olivia. We wensen 
jullie heel veel succes met alles wat op jullie pad gaat komen in de toekomst! Sommigen 

gaan we hoogstwaarschijnlijk terugzien in het voortgezet onderwijs.  
 

In bijna alle groepen nemen we afscheid van leerlingen. Het ene gezin gaat een nieuw 

buitenlandavontuur tegemoet; het andere gezin gaat terug naar Nederland. Voor allen 
weer iets om naar uit te kijken. Wij zullen Leah, Liv, Skye, Rufus, Alicia, Tim en Johan 
gaan missen.  

 


