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De Madelief Nieuwsbrief nr.3 

maart 2024 
 

 

 

Afscheidswoord 

Bij deze wil ik graag mijn waardering uitspreken voor het 
schoolteam en het bestuur van de Madelief. Met veel plezier heb 

ik dit schooljaar mijn invulling gegeven aan het voorzitterschap 
van de Madelief. Het is een waardevolle ervaring geworden. Inmiddels ben ik met mijn gezin 
in Nederland teruggekeerd. Reeds is gebleken hoe makkelijk de transitie naar een school in 

Nederland kan verlopen als de taalkundige basis op de Madelief is gelegd.  
Dank voor het fijne afscheid door het bestuur en het schoolteam. Tot slot wens ik de nieuwe 

voorzitter Willemein veel succes. Allen die betrokken zijn bij de school zullen veel plezier 
hebben van je inzet, kennis en passie. 
 

Tieme Wesselink 

Voormalig voorzitter De Madelief 

 

 
Beste ouders en belangstellenden, 
 

Het is alweer tijd voor nieuwsbrief nummer 3 van het 
schooljaar 2023-2024. En ook deze keer is er weer genoeg 

informatie met u te delen. Informatie en activiteiten van de 
afgelopen maanden en dat wat er nog op de planning staat en 

dat is nogal wat. 
 

Check de agenda en reserveer deze data goed, want het zijn 
stuk voor stuk ontzettend leuke activiteiten waar u als ouder 

ook bij betrokken kan en mag zijn. Zo komen de Koningsspelen 
eraan met onder andere een vossenjacht op het programma. 

In mei organiseren we de Grote Voorleeswedstrijd waarbij 
publiek van harte welkom is. En op zaterdag 8 juni staat het 
schoolreisje naar de Dublin Zoo gepland. Kortom, houd uw e-

mail in de gaten met het laatste nieuws. 
 

Ten slotte, heel belangrijk, horen we graag van u of uw 

kind(eren) na de zomer verdergaan op De Madelief, meer 
hierover in het Nieuws vanuit het bestuur. 
 

Vriendelijke groet, 

 
Het bestuur en het team De Madelief 
   
 

Belangrijke data: 

30-03-2024 
Paasvakantie 

06-04-2024 

Paasvakantie 

20-04-2024 
Koffieochtend voor de ouders 

27-04-2024 

Koningsspelen 

04-05-2024 
Bank Holiday weekend 

11-05-2024 

Voorronde voorleeswedstrijd 
groep 5,6,7,8 

25-05-2024 
Finale voorleeswedstrijd 

groep 5,6,7,8 

01-06-2024 
Bank Holiday weekend 

08-06-2024 

Schoolreisje Dublin Zoo 

15-06-2024 
Laatste schooldag 
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Nieuws vanuit het bestuur 

Leerlingen door na de zomer  

De zomervakantie lijkt nog een eindje weg, maar we zijn als schoolleiding en bestuur al bezig 

met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. We maken een begroting, een voorlopige 
klassen- en leerkrachtenindeling en het nieuwe lesmateriaal moet voor de zomer besteld 
zijn.  Het is daarom voor ons van belang dat we op tijd een indicatie hebben welke leerlingen 

komend schooljaar weer zullen aansluiten. Onze inventarisatie doen we door middel van het 
formulier 'Aanmelding nieuwe schooljaar' dat u binnenkort ontvangt. Als u nog twijfelt, dan 

kunt u dit ook aangeven. 

U kunt het digitale formulier spoedig verwachten in uw inbox. Vult u het dan alstublieft zo 

snel mogelijk in. Alvast veel dank. 

 

Groot Dictee der Nederlandse Taal  

Jaarlijks organiseren Nederlandse scholen in het buitenland gezamenlijk een wereldwijd 

Dictee. Als bestuur hebben we uw interesse gepeild om ook uw taalkennis eens te oefenen in 
een informele sfeer, tijdens schooltijd op 9 maart. Helaas hebben we dit jaar te weinig 

aanmeldingen ontvangen. Volgend jaar is er wellicht weer een kans! Hierbij willen we de 
ouders hartelijk bedanken die hebben doorgegeven of ze al dan niet wilden deelnemen. Het is 
voor ons ontzettend nuttig als u dit laat weten. 

 

Informatieochtend bestuur 

Zaterdag 13 januari was de bestuursinformatieochtend. Het was goed om te zien dat we een 

klaslokaal vol ouders konden verwelkomen. Mocht u deze zaterdagochtend verhinderd zijn 
geweest, dan kunt u de presentatie, die we als bestuur hebben gegeven, nog opvragen bij 

onze secretaris Eefje, via secretaris@demadelief.org 
 
Tijdens deze ochtend heeft Tieme aangekondigd, vanwege verhuizing naar Nederland, te 

moeten stoppen als voorzitter. Er zijn twee vacatures uitgegaan voor een nieuwe voorzitter 
en secretaris. Deze vacatures zijn inmiddels ingevuld. 
 
Richard vertelde tijdens de bijeenkomst over de financiële voortgang van de Madelief en Eefje 
over algemene bestuurszaken. Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar onze voorzitter 

Willemein via willemein@demadelief.org. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:willemein@demadelief.org
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Nieuwe bestuursleden 

Zoals hierboven aangegeven zijn de twee bestuursvacatures inmiddels ingevuld. Willemein 

Koelink is aangetreden als de nieuwe voorzitter en we hebben afscheid genomen van onze 
oud-voorzitter Tieme. Ook Davina Pouw is volop bezig met secretaristaken en in de volgende 
bestuursvergadering zal Eefje de functie definitief aan haar overdragen.  

 
We heten Willemein en Davina van harte welkom in ons bestuur! Hieronder stellen zij zichzelf 

kort aan u voor. 
 

Onze voorzitter: Willemein 

 
Mijn naam is Willemein Koelink, ik kom uit Eindhoven. Na jaren als 

reisbegeleider in verschillende verre landen te hebben gewoond ben 
ik 2008 in Ierland neergestreken.  
Met veel plezier woon ik samen met mijn Ierse man in Dublin, onze 
twee kinderen gaan allebei naar De Madelief. Doordeweeks zitten ze 
op een Gaelscoil4all school in Glasnevin, en naast vloeiend 

Nederlands en Engels zijn ze ook vloeiend in de Ierse taal. 
Ik heb een achtergrond in digitale communicatie, toeristisch 

management, cultuur en duurzaamheid.  
In mijn huidige functie als officemanager van een kleine praktijk richt ik me vooral op alle 
dagelijkse organisatorische aspecten en planning.  
De Madelief is een prachtige school met een sterk team en ik ben heel blij hier actief een 
steentje bij te kunnen dragen.  

 

 

Onze secretaris: Davina 

 

Hoi, ik ben Davina Pouw en woon samen met mijn man, Chris, en 
kinderen, Lars en Kaj, sinds april 2023 in Dublin. We komen uit 

Assendelft en voor het werk van mijn man voor een aantal jaar naar 
Ierland verhuisd. 
De kinderen zijn dit schooljaar begonnen op De Madelief, Lars in 

groep 8 en Kaj in groep 6. Vanaf 1 mei 2024 ben ik de 
bestuurssecretaris van De Madelief.  
Naast deze werkzaamheden ben ik vooral bezig met sport en volg ik 
een opleiding tot Personal Trainer. Ik hoop dit jaar mijn eerste 
triatlon te voltooien. 
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Schoolbezoek van Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) 

Sinds de start van De Madelief zijn wij aangesloten bij Stichting NOB. Stichting NOB werkt in 
opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij helpen enthousiaste 

ouders en andere initiatiefnemers met het realiseren van onderwijsinstellingen in het 
buitenland, zoals dat 9 jaar geleden ook bij De Madelief is gebeurd. Zij geven ons sindsdien 
persoonlijk advies en ondersteuning op organisatorisch, onderwijskundig en bestuurlijk vlak.  

In het weekend van 9 en 10 februari hebben Linde van den Bosch, directeur-bestuurder van 
NOB, en Roosmarijn de Boer, bestuurlijk adviseur, een schoolbezoek gebracht aan De 

Madelief. Op vrijdag was er een zeer interessante workshop voor het bestuur en alle 
teamleden. Er zijn goede gesprekken gevoerd over meertaligheid in het onderwijs, 
Nederlands onderwijs in het buitenland en ook onze positie van De Madelief in Dublin, 

Ierland. 

Op de zaterdag was het vooral aan het team om te laten zien wat wij in huis hebben en hoe 

wij ons onderwijs hebben ingericht. Meerdere leerkrachten hebben een klassenbezoek 
gekregen van Linde, waarna zij daarna de mogelijkheid kregen om met haar in gesprek te 
gaan. Hier kwamen mooie, leerzame gesprekken uit voort. Het bestuur en de schoolleider zijn 

deze ochtend in gesprek gegaan met Roosmarijn. Zij hebben met elkaar een goed beeld 
gekregen van wat voor soort bestuur De Madelief nu is, waar de krachten liggen en waar zij 

naartoe willen gaan in de toekomst. 

Speciaal voor de ouders organiseerden Linde en Roosmarijn een workshop over 
meertaligheid. Ontzettend interessant en zo herkenbaar voor ons allemaal. Het was heel fijn 

om hier meer informatie over te krijgen en tips hoe hiermee om te gaan in de thuissituatie.  

Wat een leerzaam en energievol weekend was dit! 
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Schoolnieuws 

Voorleesontbijt 

Lekker in je pyjama of je onesie genieten van een heerlijk ontbijt. Zo zijn we zaterdag 27 
januari op school de dag gestart. Van 24 januari tot 3 februari zijn de Nationale 
Voorleesdagen in Nederland. Tijdens deze dagen staat voorlezen centraal, zowel op school als 

thuis. In het kader van deze Voorleesdagen hebben we op De Madelief het voorleesontbijt 
georganiseerd.  
We hebben geluisterd naar het boek 'Als de geit leert zwemmen', voorgelezen door juf Nicole. 
Daarna hebben we gezellig ontbeten met alle leerlingen van de school. Het was heerlijk en 
het was erg leuk om op deze manier de schooldag te beginnen.  
 

Voor Celina, Sacha en Tieme een speciaal bedankje in deze Nieuwsbrief. Zij hebben voor ons 
een grote stapel lekkere pannenkoeken gebakken. Dit werd door alle leerlingen (en juffen en 

meester) heel erg gewaardeerd - we hebben gesmuld! 
 

Als onderdeel van het voorleesontbijt lezen de leerlingen uit groep 8 voor in de lagere 
groepen van de school. Dit bereiden ze altijd goed voor. Samen kiezen we een boek dat 

geschikt is voor de groep waarin ze gaan voorlezen. We zijn heel trots op de voorlezers! Dank 
jullie wel! 
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Voorleesboeken in de verschillende groepen 

In groep 1/2 lezen we iedere week een 
ander prentenboek voor. Het prentenboek 

wordt gezocht bij het thema waar we op 
dat moment aan werken. Het huidige 
thema is ‘lente’. We leren onder andere 

dat er in de lente veel jonge dieren 
worden geboren, ook kuikentjes die uit 

een ei komen. Twee toepasselijke boeken 
zijn dan ook Dottie’s eieren en Het 
eigenwijze ei.  

.  

 

 
In groep 3/4 leest juf Zoë aan het einde van de ochtend, vlak voor 

het naar huis gaan, voor uit Bob Popcorn. Een groot succes onder 
de leerlingen en ook erg geschikt voor deze leeftijd. Het boek gaat 
over Ellis die enorm van popcorn houdt. Ze maakt het iedere dag in 

de magnetron. Maar op een dag gebeurt er iets raars. Een van de 
maïskorrels wil niet ontploffen. Hij groeit en groeit, tot hij net zo 

groot is als een kiwi. Uit de korrel ploffen twee beentjes en twee 
armpjes! Het wordt een mannetje. En hij kijkt heel erg boos… 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 
  

De Madelief Nieuwsbrief nr. 3 – maart 2024  Pagina 7 van 8 

   
  

Groep 5 en 6 luisteren naar de verhalen over Superjuffie. 
Spannend, grappig en heerlijk om naar te luisteren. Deze 

spannende avonturen zijn ook verfilmd. Juf Josje lijkt een 
heel gewone juf, maar er is iets bijzonders met haar aan de 

hand: als er een dier in nood is, verandert ze in Superjuffie. 
Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, krijgt ze 
superkrachten en schiet ze als een groene tornado door de 

lucht om een dier te redden. 

 

Ook in groep 7 en 8 wordt er voorgelezen. Voor de pauze luisteren we 
naar het boek Kilometers cola en knetterende ruzie van Carry Slee. 
Het verhaal gaat over een groep kinderen in de bovenbouw die samen 

een band hebben. Boris (de hoofdpersoon van het verhaal) speelt de 
saxofoon en schrijft de gaafste liedjes. Ze zijn op zoek naar een zangeres 

voor de band. Een vreemd meisje reageert op de advertentie die de band 
in de muziekkrant heeft gezet. Er gebeuren spannende dingen in het 
boek. Hopelijk loopt alles toch goed af… 

 

 

                             

 

Hiep hiep hoera, onze koning Willem-Alexander is jarig  

57 kaarsjes mag koning Willem-Alexander dit jaar uitblazen op 
zijn verjaardag op zaterdag 27 april. Natuurlijk vieren wij deze 
verjaardag met hem mee in Dublin. Voor onze leerlingen 

organiseren we in de ochtend een vossenjacht in Herbert Park. 
Rond het middaguur openen wij graag ons schoolplein voor de 

kleedjesmarkt en Oud-Hollandse spelletjes.  

Na groot succes in voorgaande jaren organiseren wij ook dit 
jaar weer een kleedjesmarkt. Hiervoor kunt u zich opgeven bij 

nicole@demadelief.org. Hier zijn geen kosten aan verbonden, 

dus alle winst kan mee naar huis 😃. Gelijk een goed excuus 

om alles weer eens goed uit te zoeken. 
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Wat speelt er nog meer? 

Koffie/thee-ochtend voor ouders 

Graag nodigen we alle ouders uit om op zaterdag 20 april van 9u tot 10u gezellig met elkaar 
koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij (Willemein bakt een Hollandse appeltaart). Een 

leuke sociale gelegenheid om elkaar een beetje te leren kennen. Kleinere broertjes en zusjes 
zijn uiteraard welkom. Deze sociale ochtend vindt plaats in de kantine van St Conleth’s.  

Stage voortgezet onderwijs 

Dit schooljaar heeft De Madelief voor het eerst een stagiaire op school. Onze 
bestuurssecretaris Eefje heeft dit schooljaar in het kader van haar stage de meeste lessen in 
het VO bijgewoond. In de tweede helft van het schooljaar voert Eefje ook zelfstandig 
stageopdrachten uit. Zo geeft ze een lessenserie over werkwoordspelling en diverse 

spreekvaardigheidslessen. Onze ervaren docent Bertine geeft Eefje volledige begeleiding: 
veel dank daarvoor! 

Eefje volgt sinds afgelopen september de opleiding tot VO-leerkracht voor het schoolvak 
Nederlands. Als onderwijskundige wilde ze altijd ook graag een lesbevoegdheid halen en met 
een achtergrond in Taal- en cultuurstudies is Nederlands een logische keuze. Hogeschool 

Windesheim biedt de opleiding aan met afstandsleren: ideaal dus vanuit Ierland!  

Nieuwe leerlingen en schoolverlaters 

Wij hebben halverwege dit schooljaar afscheid moeten nemen van Dante uit groep 4. Wij 
wensen je veel succes op je nieuwe school in Nederland. En Olivia is deze week gestart in 

groep 5. Veel plezier in deze groep! 

 

Mededelingen/vragen 
 

• Wij hebben voldoende aanmeldingen binnen voor de vossenjacht. Bedankt voor het 

opgeven! 
• Zijn er ouders die een abonnement hebben bij de Dublin Zoo? Zo ja, mogen wij daar 

gebruik van maken op zaterdag 8 juni? Geef dit dan even door aan 

nicole@demadelief.org. 
• De paasvakantie komt eraan en dit is misschien een mooi moment om weer eens 

gebruik te maken van het OBA-abonnement. 

 

mailto:nicole@demadelief.org

